Zoet Hart van Jezus, wees mijne liefde. (300 d. afl.)
Bid voor 7 de Ziel
van Mevrouw

ROSALIE AELVOET

echtgenote van Mijnheer
FRANGOIS LIBRECHT

1id der Broederschappen van de HH. Herten
en den Wekelijkschen Kruisweg,
geboren te Leupeghem den 16 Augusti 1861, en
overleden te Ste-Maria-Hoorebeke den 16 Juni 1909
voorzien van de HH. Sakramenten der stervenden.
O

Zij was eene vrome, deugdzame vrouw, eene
voorbeeldige moeder, boveninate te bewonderen en
der goeden gedachtenis weerdig: Zij hield de uit-
gangen van haar huis in het oog, kweekte hare
Tinderen in de vrees des Heeren en heeft haar
brood in ledigheid niet geéten. Immer zullen wij
ons herinneren, hoe godvruchtig en heilig zij voor
God leefde, en hoe zij, die ons eensklaps ontnomen
is, door zachtzinnigheid en goedheid jegens haren
echtgenoot en hare kinderen uitmuntte.

Mijn geliefde echtgenoot, alleen aan uwe zorg efn
waakzaamheid zijn voortaan onze kinderen toe-
vertrouwd. Dat Gods hulp U versterke! En gij,
mijne teergeliefde kinderen, eert uwen vader, en
vergeet de lessen uwer moeder niet. Doet hetgeen
ge van mij geleerd, gehoord en in mij gezien hebt
en de God van Vrede zal met U zijn.

Wij hebben haar bemind op aarde, wij zullen
haar onze liefde biijven betoonen totdat wij haar
door onze gebeden en goede werken in den hemel
zullen binnengebracht hebben.

Onze Lieve Vrouw van het H. Hert, bid voor omns.
100 d. afl.




