Vader in uw handen beveel ik mijnen geest.

+ BID VOOR DE ZIEL
van Mijnheer

Julien ANTHEURIS
zoon van VICTOR en wijle STEPHAMIE DE BECK,

geboren te Geeraardsbergen den 28 Januari 1922,
en er overleden den 21 April 1941,
voorzien van de H. H. Sakramenten.

O schoone ziel, die 's lichaams leven
te vroeg eilaas te laat misschien
voor u, aan God hebt wéergegeven,
wij hopen u weerom te zien !

Vaarwel, o ziel die ’s hemels streken
behoordet en, verhuisd voortaan,

uws vaders hof zijt ingeweken,

vaarwel, vaarwel o Juliaan. G @G.

De dood is onmeédoogend

en God alleene laat

den mensch, het Kruis hem toogend,
nog hope en goeden raad.

Dat stierf dat zal herleven,
200 zegt hij, en daar is
voor al dat werd misdreven,
bij mij vergiffenis. G. G.
Vaarwel, liefste vader. wij moeten ons onder-
werpen aan de goddelijke voorzienigheid en met
vezus Christus zeggen : Vader niet mijn wil maar
uw wil geschiede.— Liefste vader, ik dank u voor
de dagen en de nachten welke gij doorbracht aan
mijn sponde. Vaarwel, vader, gaarne had ik nog
voor u gewerkt om u gelukkig te maken en in uw
geluk mijn geluk te vinden. Vaarwel, vader, ik ga
bij moeder en bij Fernand en vandaar zullen we
God, de Goede Vader, bidden dat Hij u sterke om
dit nieuw zwaar kruis met kristen gelatenheid te
dragen !
H. Hart van Jezus, ik betrouw op U. 300 d.a.

=




