Wie leeft in de vreeze Gods zal op 't laatste uur
in zekerheid zijn.
(Ecel I,13.)

T Bid God voor de Ziel

VAN MUNHEER

Leopold BAntheunis

Echtgenoot van Vrouw

ELopie LOEYS
geboren te Lisseweghe den 30 Juli 1863 en er in den
Heer ontslapen op Goeden Vrijdag den 3 April
1931, voorzien met de H H. Gerechten.
Lid der Broederschappen van het H. Hert en de
H. Barbara.

— AT T

De Heer kastijdt degenen die Hij liet heeft, daar-
om heeft de overleden ellendige maanden, ja, ja-
ren gehad en telde hij pijnlijke dagen en nachten.

De Heer heeft hem beproefd en waardig bevon-
den.

O bittere dood! is het alzoo dat gij ons van elkan-
der scheidt-en de banden der teederste itefde breekt!
Ik buig het hootd en zucht ‘‘ Uw Wil, mijn God,
geschiede, maar niet de mijne. ,,

Duurbare Echtgenoote, gaarne hadden wij
lief en leed samen gedragen. Dank, duizendmaal
dank voor uwe teedere zorgen en opofferingen ge-
durende mijne vele lijdensdagen. Stervend, her-
nieuw ik mijne liefde en genegenheid.

Beminde Dochter en Schoonzoon, teerge-
liefd Kleinkind en gij allen naastbestaanden
en vrienden, ik ga henen maar mijn hart blijft bij
U, wij zullen elkander wederzien in den hemell In-
tusschen wilt mij door uwe gebeden bij God ter
hulp komen.

Mijn Jesus bermhertigheid.
300 d. afl.

Druk. A. Scherpereel-Bossaert, Dudzeele .




