Al stierf den rechtvaardige een onverwachte dood
hij zal nochtans in ruste zijn. (Sap. IV.7)
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Echtgenoot van Mevrouw
EUDOXIA HENDRICKX

geboren te Denderleeuw, den 19 Februari 1903 en er
schielijic overleden den 29 November 1943.

O God! waarom hemzeo vroeg en op vreeselijke
wijze aan onze liefde ontrukt? omdat uw raadsbe-
sluiten oneindig wijs en ondoorgrondbaar zijn; Uw
H. Naam zij gebenedijd.

Hi# was eenvoudig, rechtzinnig en beminnelijk ; hij
bezat een zachtmoedig en verzoenend karakter en
werd van iedereen geacht.

Mijn duurbare echtgenoote, zoo plotseling word ik
uit het leven weggerukt en moeten wij scheiden! Wat
had ik nog willen leven om voor u en onze lieveling te
werken en te zorgen. Ik zal de goede God smeeken den
besten zegen over ons kind en over u allen uit te stortes.

Vaarwel beminde ouders, broeders, zusters, schoon-
broeders, schoonzusters, familieleden en vrienden,
treurt niet om mijn onverwacht heengaan ; mijn gene-
genheid voor u blijft voortleven in den hemel. Vergeet
mij niet in uwe gebeden.

H. Mart van Jezus ik heb betrouwen in U. (300d,afl.

De plechtige lijkdienst en begrafenis in de parochie-
kerk van Denderleeuw op Vrijdag 3 December 1943
te 9 u.

Druk. Maurice V. d, Gucht, Liedekerke




