En wil ik uw leven bezingen,

dan worden mijn wcorden een lied,

een lied van eenvoudige dingen,

van werken, vreugde en verdriet,

dan worden mijn woorden een kroon,

mijn vader, uw leven HET WAS SCHOON !

Leo Vercruyssen.

Denk nog eens in uw vriendschap en
gebed aan:

DE HEER
Daniél CAREEL

echtgencot van Mevrouw Noélla DESMET

geboren te Zulte op 1 januari 1932 en na

een langdurige ziekte, overleden te Deinze,

in de St.-Vincentiuskliniek, op 24 augustus

1984, gesterkt door het H. Sakrament van
de zieken.

Noélla DESMET, zijn echtgenote ;

Johan en Caroline DAVID - CAREEL
en Davina,

Ingrid CAREEL,
Chantal CAREEL,
Anja CAREEL,
zijn kinderen en kleinkind;

De families CAREEL - VAN DER BEKEN -
DESMET - TAELMAN,

DANKEN !

Rouwl. Van De Vijver - Druk. De Waele




