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De grijze haren zijn eene eerekroon wanneer men
ze vindt op den weg der rachtvaardigheid
Spr. XVI.
.

BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

Freperic CARLIER

echtgenoot van Mevrouw
MaraipE DE TEMMERMAN

geboren te Nederbrakel,
den 24 Maart 1848 en er godvrachtig overleden,
den 31 Juli 1922,
versterkt door de HH. Sacramenten.

Gelukkig de man die den raad der goddeloozen
niet heeft gevolgd, die den weg der zondaars niet
heeft betreden, en de vergadering der goddeloozen
niet heeft bijgewoond, maar wiens wil aan de wet
des Heeren verkleefd is. PsIt.

De Heer zal mij vergelden volgens mijne gerech-
tigheid ; Hij zal mij beloonen volgens de reinheid
mijner handen, want 1k heb de wegen des Heeren
bewandeld en ik heb mijnen God niet ontrouw
geweest, Ps XVIL

De godsvrucht tot Maria is een onderpand van
zaligheid. Die Maria beminnen genieten troost in
hun leven en rust in de uur der dood.

Beminde Echtgenoote, heb dank voor uwe zor-
gen en genegenheid; troost u in den Heer. En gij,
mijne teerbeminde kinderen, weest moeders steun en
troost al de dagen van haar leven en legtu de plicht
op voor mijne ziel te bidden.

Bermhertige Jezus, geef hem de eeuwige rust.
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