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van Mijnheer

Prosper Victor CARNEWAL
weduwnaar in eerste huwelijk van Mevrouw

ELISA DENIE

echtgenoot van Mevrouw

EMILIE GALLE

geboren te Nederbrakel den 24 Mei 1860 en
aldaar godvruchtig overleden den 7 September 1930
versterkt doorde H, H, Sacramenten der stervenden
Lid van alle godvruchtige genootschappen.

Op het lijdensbed neergedrukt zag hij met helderen
blik zijn toestand in : er was geen hoop op genezing
Kloekmoedig zag hij den dood in 't gemoet ; op God
alleen was zijn hoop gevestigd op het zalig eeuwig leven

Lange jaren heeft de afgestorvene eene bloeiende ge-
zondheid genoten welke gepaard ging met een werk-
zaam en deugdzaam leven, Ziin God dienen en den
naaste in stilte goed doen was zijn eenig doel. Lijk zijn
leven vol van zorgen en vlijt doorging, zoo waren zijn
laatste stonden treffend, bijgestaan en omringd door
zijn dierbare vrouw en kinderen, Hij die getroffen was.
droeg de pijn met tevredenheid en gelatenheid ; zij allen
die den stervenden vader bijstonden waren getroffen
door zijn onderwerping aan den wil des Heeren en
terwijl hij 1in het gebed was verslonden schonk hij
zachtjes zijne ziel aan Hem die het leven geeft, maar
ook het leven neemt en de brave man zal loonen met
zijn zegen. Duurbare echtgenoote beminde kinderen gij
zijt mijn troost geweest en mijn vreugde binst mijn
leven, gij hebt mijn laatste dagen verzacht met uw
wonderbare lie‘’de en trouwe genegenheid, Hebt dank,
de Algoede wil ze U in de eeuwigheid vergelden. Stelt
uw betrouwen op den Heer. Hij zal U beschermen.
Eene zaak vraag ik U ; stoit eem vurig gebed tot
rust mijner ziel.




