De rechtveerdige sterft gerust ; zijne dood is
slechts de overgang tot een beter leven.
H. Bern,
o
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Houdt u allen gereed, want de zoon des men-
schen zal komen op de uur wanneer gij er minst
aan deuokt. H. Math. xxr1v 44.

Hij was een man eenvoudig en oprecht van
harte, vreesde (od, vluchtte het kwaad en vol-
harde in onschuld. Jac..11 3.

Hij wandelde in den weg der rechtvaardigheid,
doch kwellingen en pijnen heeft bij ontmoet ;
maar deze heeft hij met onderwerping aan Gods
wil verdragen. Ps xxv.

Beminde echtgenoote en lieve kinderen, God
roept mij tot Hem, ik sterf, maar miine liefde
voor u sterft niet. — In den hemel zal ik voor u
bidden, vergeet mij toch ook niet in uwe gebeden.

Zoete harten van Jesus en Maria weest mijn
toevlucht 300 dagen afl.

Bermhertige Jesus, geef hem de eeuwige rust.
7j.en 7 quadrag.
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