Wat is het leven van den mensch, ook al wordt hij
oud ? {H. Aug.)
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BID VOOR DE ZIEL

van Mevrouw

Maria = Elodie Ceuterick

weduwe van Mijnheer

Jan-Baptist Van Durme,

geboren te Dickele, den g Februari 1860 en godvruchtig
overleden te Mater, den 17 December 1937,

versterkt door de HH. Sacramenten.

Deze dierbare overledene was eene vrome christene,
eene verkleefde echtgenoote en voorbeeldige moeder, ten
uiterste bezorgd met haar huisgezin en hare kinderen.

Gelukkig de mensch die in zijn bezorgdheid voor het
tijdelijke ook bezorgd is voor het eeuwige, die niet uit-
sluitelijk zwoegt om schatten te verzamelen die men
verlaat, maar alles doende om God, schatten oogst voor
het toekomende leven.

Beminde kinderven en familie, ik dank U voor uwe
liefde en zorgen. Stelt uw betrouwen op God en ge-
denkt u mijner in uwe gebeden. Eens zien wij elkander
weder in de zalige eeuwigheid.

H. Hart van Fesus, ik heb betrouwen op U. (oo d. aﬁ)

R. I P.

Eename, Em. Vander Stuyft-Taverniers.




