Het leven is ons gegeven om God te zoeken ; de dood
om Hem te vinden; de eeuwigheid om Hem te bezitten.

BID VOOR DE ZIEL
van Mijnheer

Pieter Camiel CLAUW AERT

echtgenoot van Mevrouw

Eulodia VAN HOOREBEKE

geboren te Moorsel, den 31 Januari 1873
en op smartelijke wijze uit het leven gerukt, te Aalst,
den 25 Januari 1§46.

De dood is beter dan een bitter leven en de eeuwige
rust verkieslijk boven een langdurige ziekte,

Met kalme gelatenheid en voorbeeldige geduldigheid
in zijn kortstondig lijden heeft hij het oogenblik afge-
wacht, waarop de Heer hem tot Zich riep. Met een
Onze Vader op de lippen heeft hij zijn ziel in Gods
rechtvaardige handen gegeven. -

O Heer, ik lag te zieltogen en ik voelde, dat ik mijn
krachten verloor; ik begreep dat ik mijn echtgenoote
en kinderen in de pijnlijkste gesteltenis moest achterla-
ten; ik wist, dat voor mij op a: alles verlorenewas;
maar ik heb nog één troost bewa#td, pnamelijk, dat ik
nooit iemand kwaad heb gedaan, en dat ik mijne hoop
stel op Uwe barmhartigheid en rechtvaardigheid.

(Gevoelens van den overledene).

Beminde Echtgenoote, Kinderen en Kleinkinderen,
ik heb mijn arbeid en mijn leven aan U gewijd en nu
werd ik zoo schielijk aan uwe liefde ontrukt. Mijn
laatste gedachten waren voor U; ik hoop dat God
uw leven zal reddes en ons allen eens vereenigen in
den Hemel, van waaruit ik over U allen waken zal.

H, Hart van Jezus, we hebben betrouwen op u.

(300 dagen aflaat).

Drukkerij Van Schuylenbergh. Aalst.




