Als een draad werd mijn leven afgesneden, ter-
wijl ik slechts opgroeide viel ik neder. 1Is.58 2.
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Geboren te Lunderzeel den 1 Januari 1909 en
aldaar godvruchtig overleden den 7 Meert 1927,
Voorzien van de H.H. Sacramenten.
—RReS—

Tegen het geweld van den dood kan zich nie-
mand wapenen ; op zijn z€isen staat geschreven :
ik spaar noch jong, noch oud, ik kom onvoor-
ziens en wijk voor niemand. jin 0 B?s.'

Gedenk uwen Schepper voor dat de tijd der
kwelling komt en dat de jaren naderen, waarvan
gij zeggen zult: zij behagen mij niet. Salom. 1.

In een rouwhuis wordt men herinnerd aan het
einde van alle menschen, en hij die nog in leven
is bedenkt wat aanstaande is. Pred. VII 3.

Na een weinig lijden, is een groot geluk hem
wedervaret. Wijsh. 5.

De verduldigheid in het lijden is het zekerste
teeken van zaligheld en de rechtste weg naar den
hemel. H. Aug.

Duurbaren, dank voor uwe zorgen, dat er niets
anders voor mij gedaan worde, dan dat men den
Heer onzen God voor mij bidde. Jud, VII 1.

Zoet Hart van Jesus, maak dat ik U altijd meer
en meer beminne, 300 d. aflaat.

Zoet Harf van Maria, wees mijn heil! 300 d. afl,




