Jezus, Maris, Jozef, dat mijn ziel in vrede ruste !

.I-
Bid voor de Ziel

ALFONS COESENS.

echtgenoot van

ANNA MEERSCHAUT

geboren te Nederbrakel den 23 December 1895 en
aldaar godvruchtig overleden den 12 November 1946.
Versterkt door de H, H. Sacramenten der stervenden,

—

Een goed mensch is uit ons midden verdwenen en
ziyn talrpke vrienden treuren om zpn heengaan,

Z1y herinneren zich zijn opgewekt gemoed, zym trouwe
viiendschap, ziin groote rechivaardigheidszin,

Hi was cen brave echtgenoot, een wyze vader, steeds
bezorgd met het welznn van zun huisgezin. Hy is ge-
vallen als slachtoffer van zun plicht, door barden arbeid
ten dienste van de gemeenschap.

Ook mocht hij op zyn Iydensbed de zoete troost sma-
ken te zien hoe innig ze allen van hem hielden en hoe
teeder ze hem verzorgden.

O God, Heer vol erbarming, geef aan de ziel van
uwen dienaar. het verbliyf der latenis. de gelukzalige ruste
en de klaarte van uw licht, Door J, C. O, H. Amen.

Mis der Overledenen.

Vaarwel, geliefde echtgenoote, beminde kinderen,
bloedverwanten en vrienden, nu zijt gij in droetheid om
mijn vroegtydig afscheiden. Ik dank U, gij bhebt veel
gedaan voor mii maar vergeet niet wat ik voor U ge-
daan heb. Blijft vereenigd onder elkander, dient God
getrouw, vergeet mij niet in uwe gebeden,

Mijn Jezus, barmhartigheid.
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