Geloofd zij Jesus-Christus, Amen.
¢
BID VOOR DE ZIEL

van Mevrouw

VICTORIA COESENS

weduwe van Mijnheer
PETRUS VAN DE VYVER,

LID VAN DEN DERDEN REGZL VAN DEN H. FRANCISCUS
VAN ASSISEN.

geboren te Nederbrakel, den 8 December 1833 en

aldaar overleden den 20 Januari 1912.

Versterki door de H.H.Sacramenten der stervenden

S

Afgemat door den ouderdom, vol van dagen in

" verdiensten, is zij opgeklommen tot het eeuwig
geluk van den hemel... Hare wegen waren vreed-
zaam. Zij was eene vrouw van geioof, godsdienstig,
rechtzinnig van hert en het kwaad schuwend.

Epn. III. Jos. L.

Gelukkig de mensch die met verduldigheid lijdt,
en in zijne laatste stonden Jesus, Maria en Jozef
tot beschermers heeft.

Lieve Kinderen gij hebt mij teedere zorgen be-
toont en mij met kinderlijke verkleefdheid omringd,
bemint altijd elkander, en blijft vereenigd in liefde
¢n christelijke gevoelens en de God van vrede zal
met u zijn. Vergeet mij niet in uwe gebeden om
eens met elkander vereenigd te zijn in den hemel.

Mijn Jesus bermhertigheid! (100 dag aflaat.)

R. L P.

Nederbrakel, Drukk. Oscar Surdiacourt.




