GELOOFD ZIj JEZUS-CHRISTUS. Amen.
Bid voor T de ziel

van Mijnheer

EMIEL COPPENS

weduwenaar van Mevrouw

EMMA HERREGODS

geboren te Nederbrakel den 12 November 1863 en
aldaar godvruchtig overleden den 2 Oktober 1935.
Versterkt door de H, H. Sakramenten der stervenden.
Hij was lid van verscheidene godvruchtige
genootschappen.

O, onmeedoogende dood ! den teerbeminden vader
hebt gij uit ons midden gerukt! Onze harten zuchten
en weenen in droefheid en rouw.

De duurbare overledene deed wat goed en recht
is voor den Heer ; vol van geloof en iever voor den
Heiligen godsdienst en het Huis des Heeren, nederig
zachtmoedig en dieanstveerdig wijdde hij zich toe aan
de goede werken. Nauwkeurig onderhield hij zijn
godsdienstplickten en in Godes leering putte hij zijn
moed om met geduld de beproevingen in zijn leven
te dragen. Als teergeliefde vader leefde hij gelukkiy in
het midden zijner kinderen die hem omringden met
eerbied met dankbare liefde. Zijne kinderen aan wiens
opvoeding en welzijn hij zich tot zijn laatste krachten
toewijdde waren hem een zegenvolle vreugde. O God,
hard isde slag die ons treft, doch met kristen gemoed
zeggen wij U; “ Vader, Uw wil geschiede. ,,

Mijne lieve Kinderen, troost u. Vaders zegen blijft
u bij ten allen tijde ; hebt dank voor uwe liefde waar-
mede gij mij bejegend hebt. Dient den Heer in waarheid,
blijft elkander liethebben en den God van vrede zal
met u zijn, Vaartwel, tot weerziens bij den Heer; daar
blijf ik uwer gedenken ; vergeet gij mij ook niet in
uwe gebeden.

Zoet Hart van Jezus, maak dat ik U altijd meer en
meer beminne. 300 d. afl.

Zoet Hart van Maria, wees mijne zaligheid.

300 d. afi.
Rust in Vrede.

Nederbrakel Druk. Wed. O. Surdiacourt.




