IK weet dat mijn Verlosser leeft, en dat ik in den
laatsten dag zal verrijzen, en met mijn oogen mijn
Verlosser zal aanschouwen.

Ld :
Gedenk in uwe gebeden de Ziel
VAN MEVROU W

Maria-HorTensia COPPENS
w eduwe van Mijnheer
RICHARD VAN CAUWENBERGHE

geboren te Ste-Maria-Audenhove
den 28 Januari 1886 en godvruchtig overleden
te Orphin (Frankrijk) den 26 October 1941

Voorzien van de genadenlkidielen onzer Moeder de
erk.

Zij was lid van den Bond der Christene Vrouwen
en Sint Antoniusgilde.

De duurbare overledene was rechtvaardig ; door
haar geduld, haar goede voorbeelden en kostbare
lessen, door haar aanhoudende zorgen en stichten-
de opvoeding harer Kinderen, door haar onderwer-
ping aan Gods Heiligen wil, zal zij de plaats ver-
diend hebben die de Goddelijke Meester haar heeft
voorbestemd. Zij heeft den Kelk tot op den bodem
gedronken, en nooit kwam de minste klacht over
haar lippen. Zij heeft alles geleden uit liefde tot
Hem die haar elken morgen kwam sterken in de
H. Communie.

Mijn duurbare Kinderen, voor u heb ik gewerkt,
voor u heb ik geleden tijdens mijne lange ziekte;
niets was mij te veel waar het uw-welzijn betrof.
Nu nog, met uw welbeminden . Va 2r, waak ik
over u, en vraag Gods zegeningen ®oor u: allen
Gij, van uw kant vergeet mij #ooit, gedenkt mu’ﬂ
wljze raadgevingen, volgt den weg dieik u op het
pad der deugd ben voorgegaan. .

Jezus, Maria en Jozef. 7 jaar afl,

Dr. Jos. Radys - Galle, Nederbrakel.




