Gelukkig de dooden die in den Heer sterven!
Apol. XIV 13.

ZALIG AANDENKEN

van Mevrouw

MELANIECORNELIS

weduwe van
Mijnheer Jan-Baptist DE HAEN,
geboren te Meerbeke, den 19 September
1845, aldaar overleden den 29 Mei 1934,

versterkt door de laatste H.H. Sacramenten.

De krachten haar ontbrekende stierf zij in
een gelukkigen ouderdom en gevorderden
leeftiid ; zij had de volheid harer dagen
bereikt. B. d. Schepp. XXX 8

Bedrieglijk zijn de bevalligheden des lich-
aams en idel is de schoonheid ; maar de
vrouw die den Heer vreest zal geprezen wor-
den. Spreuken XXX, 30.

Zij werd door iedereen zeer geacht omdat
een groote vreeze Gods haar bezielde ; en
niemand sprak van haar eenig kwaad.

Judith. VIII, 8

Lieve kinderen en kleinkinderen, hebt
dank voor uwe liefderijke zorgen. Ik heb u
allen teederlijk bémind. Vergeet mij niet in
uw gebeden. Weent niet over mij, welhaast
zien wij ons weder !

De vier Akten voor de overledene.

Drukk, J. Beeckmans-Van Der Taelen, Ninove




