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Roem niet op den dag van morgen, want gij weet niet
wat den dag van morgen brengen zal. Spr. XXVII-1

1.

Dé vreugde onzer harten is verdwenen en in droef-
heid veranderd : De kroon van ons hoofd is afgevallen.
Gelijk een stormwind hebt Gij, o God, weggenomen al
wat ons duurbaar was, en als een wolk ons geluk weg.
gedreven.... God gaf, God nam: het is geschied zoo het
den Heer behaagd heeft, Zijn Naam zij gebenedijd.

De duurbare afgestorvene, van jongs af opgevoed in
het christen geloof leidde een onberispelijk leven, gedu-
rig wandelend op het pad van Gods geboden. Nooit
vergat zij den dienst van God noch hare plichten maar
zij heeft er zich ten allen tijde op voorbeeldige wijze we-
ten van te kwijten. Als voorbeeldige echtgenoote en om-
zichtige huisvrouw bestuurde zij haar huisgezin, zorg-
vuldig wakende over hetgeen in haar huis omging; en
het hart van haar man betrouwde op haar.

O Maria, die ik altijd bemind en geloofd heb, bid
voor mij, en na 't ballinschap van dit leven toont mij
Jezus de gezegende vrucht uws lichaams.

Beminde Echtgenoot, duurbare Familie, gij allen die
mij zoo lief waart aan wien ik zoo Vvroeg en zoo onver-
wachts moet vaarwel zeggen, hebt dank voor uwe
liefde; deze welke gij bemint leeft nog, zij denkt aan
u, bidt voor u en verwacht u met verlangen in een be-
ter leven. Intusschen vergeet gij mij ook niet in uwe
gebeden. En gij Medezusters der Derde Orde beveelt
mij aan de machtige voorspraak van onzen’ H. Vader
Franciscus.

Mijn Jezus Bermhertigheid. 300 d. afl.
H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen in U. 300 d. afl.
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