Een leven.

Verdraagzaam, vol en mooi

als de bloemen en de geur van het land
waar hij in wortelde

en waarvan hij hield.

Tussen de mensen als een buigzaam
ongebroken riet.

Verbonden met de natuur,

met de deining van de dingen

als leidraad voor zijn kinderen.

Als een bron,

door de jaren met wijsheid gevuld,
voor iedereen die zich laven wilde.

Als Fernand...

De familie dankt U.
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