Wij hebben hem bemind gedurend zijn leven,
nooit zullen wij hem vergeten.

Bid voor T de ziel

van Mijnheer

JOSEPH COSYNS
echtgenoot van Mevrouw
ALIX DONCKERWOLCKE

geboren te Nederbrakel, den 22 September 1872,
en aldaar godvruchtig overleden den 17 Maart 1937,
versterkt door de H. H. Sacramenten der stervenden.

Hier op aarde hebben wij geene blijvende woonst,
het is een doortocht, wij zijn op weg naar een beter
vaderland. Waar de mensch is of niet, hij is een
vreemdeling, een reiziger en nooit zal hij rust genieten.

God had den dierbaren overleden begaafd met een
minzaam en welwillend karakter. Openhartig en recht-
zinnig als bij was, wist hij de liefde van zijn huisge-
zin te winnen. Ook is zijne dood een groot verlies,
en wordt hij vurigliik beweend.

Droevige dagen en ellendige nachten heeft hij geteld,
smerten en kwellingen overvielen hem ; Noch de kunst
der geneesheeren, noch de wenschen en gebeden zijn
bekwaam geweest de gezondheid terug te geven. De
dood heeft hem uit de woelige zee des levens in de
veilige haven aangebracht.

Duurbare Echtgenoote onze scheiding is lastig,
te vroeg helaas; heeft de wreede dood -de banden
van liefde gebroken die onze harten vereenigden.
Duurbare Kinderen ik moet U verlaten op het oogen-
blik dat ik voor U nog zou willen leven: Vaarwel
Beminde Zusters, Bloedverwanten en Vrienden, want
het heeft den Heere behaagd een einde aan mijn
lijden te stellen.

Hartelijk dank om de teedere bezorgdbeid en liefde
die gij mij steeds hebt toegedragen ; dat God U zegene
al de dagen van uw leven. Bliift mij indachtig in
uwe gebeden tot dat wij elkander wederzien in den
Hemel.

Mijn Jezus Barmhartigheid. 300 d. afl.

Nederbrakel Druk. Wed. O. Surdiacourt.
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