Degene, die altijd indachtig zijn dat zij eens
moeten sterven, kunnen door de dood niet verrast.
worden. (H. Anselm.)
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BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

DE'SIRE CROMPHOUT

Zoon van wijlen

J'o‘se‘ﬁh en Beatrix Van der Stichelen

geboren te St. Maria-Audenhove,
den 17 October 1844 en aldaar godvruchtig in den
Heer ontslapen den 29 Januari 1917.
Hij was lid der Congregatie van de Jongelingen,
den Wekelijkschen Kruisweg en de
Confrerie van den H. Antonius.

Hoe zoet is het te sterven als men wel geleefd
heeft. (H. Aug.)er’

De deur des Hemels staat open voor hen die
gedurende dit leven hun betrouwen op Maria
gesteld hebben. (H. Bonaventura.)

Hij was een man van geloof en tot in het diepste

zijner ziel aan onze Moeder de H. Kerk vastge- |

kileefd. (H. Ambrosius.)

Désiré was een voorbeeldige, een vurige Congre-
ganist. Alle Zondagen zagen de geloovigen hem na
de Hoogmis zijnen Wekelijkschen Kruisweg doen
tot stichting van eenieder. Zijn aandenken blijft in
zegen op gansch de parochie.

Akten van Geloof, Hoop en Liefde.

(7 j. en 7 quadr. afl.)

R. I. P

Nederbrakel, Drukk. Oscar Surdiacourt.




