Geloofd zij Jesus-Christus. Amen.

BID VOOR DE ZIEL
VAN MIJNHEER

GUSTAAF DE BATSELIER

Weduwnaar
in eerste huwelijk van Delphina Bury
en in tweede huwelijk van Emilie Bury

geboren te Nederbrakel den 6 Mei 1851,
en aldaar schielijk overleden den 4 Oogst 1934.

Hij was lid van verschillende genootschappen.
ST

Deze brave man was een voorbeeld van deugden.
Met een ongeveinsd en rechtschapen hart beminde
hij God en zijnen evenmensch. Zijne oprechte en
: grgndige godsvrucht diende tot stichting van een-
ieder.

Hij was een trouwe echtgenoot en goede vader,
die van zijne kinderjaren Gods geboden naleefde,
zijn huisgezin met voorzichtigheid en wijsheid be-
stuurde, aan zijne kinderen voorbeelden gaf van
geloof, een leven leidde van onverpoosd werken om
aaun zijn kroost geluk en welstand te kunnen be-
zorgen.

Moge de Heer zijn trouwe dienaar honderdvou-
digen loon schenken.

Duurbare Kinderen, ik verlaat een droevig tranen-
dal. Dat mijne woorden en voorbeelden steeds in
uwen geest blijven om den Heer getrouw te dienen
opdat wij elkanderen eens wederzien in den Hemel.
Ik dank it van harte voor uwe liefde en trouwe ge-
negenheid. Wees uw Vader indachtig in uwe gebe-
den — Vaarwel.

Mijn Jezus Barmhartigheid, 300 d. afl.

Druk. Frans De Geeter-Radys, 'ﬁederbrakel.




