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van Mijnheer

Pierre-Joseph-Alexandre Debienne

echtgenoot van Mevrouw

ADOLPHINE DE JAEGER
Ingenieur, Eere-Inspecteur-Generaal aan het Ministerie van
Vervoer, Officier der Leopoldsorde, der Opgaande Zon van

Japan en van Isabella de Katholieke van Spanje.
Titularis van verschillende andere orden.
geboren te Chaumont-Gistoux op 20 Mei 1855 en
overleden te Segelsem op 25 Maart 1936

voorzien van de HH. Sakr ten der stervend

De duurbare overledene was begaafd met een schrandere
geest en een edel hart.

Hij is doorgegaan al weldoende aan allen die hem
benaderden. Alwie ooit met hem in aanraking kwam
bewaart van hem het beste aandenken.

De langdurige ziekelijkheid zijner duurbare echtgenoote
had ook zijne gezondheid ondermijnd, hij leed in stilte, en
sprak immer woorden van opbeuring tot zijne bedroefde
kinderen.

Duurbare Echigenoote, lieve Kinderen en Kleinkinderen,
gij waart mijn licht en mijn leven.

Met liefde schonk ik mijn leven aan God terug opdat
gij gelukkig wezet. Bemint elkander gelijk ik u heb liefgehad

En treurt niet meer beminden, uw man, uw vader rust.
van smarten ontlast, en uit mijn donker oord weerklinkt
nog mijn laatste woord : tot weerziens, hierboven.

H. Hart van Jezus, ik betrouw op U ! 300 d.afl.
R. l. P.

Druk. Schautteet en Zonen, Trapstraat 21, Zottegem




