O Maria, gelukkig zij die uwen naam beminnen;
zij vreezen niet in het uur des doods.  H. BONAV.
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Tot Zalig Aandenken

VAN VROUW

Gabriélle De Bleekere

ECHTGENOOTE VAN MIJNHEER
Victor Van den Bulcke,
geboren te Bossuyt, den 13 Januari 1890,
en godvrughtig overleden te Kortrijk,
den 20 Juni 1933, voorzien van al
de Gerechten onzer Moeder de H. Kerk.

In haar leven bleef zij God boven al getrouw.
Al hare dagen waren dagen van trouwe plicht-
vervulling en aanhoudende werkzaamheid, zoodat
zij haar brood in ledigheid niet heeft geéten. Kwel-
lingen hebben haar overvallen, doch in haar vurig
geloof vond zij kracht en sterkte. om op den weg van
het leven hare veelvuldige beproevingen met
heldhaftige gelatenheid te verdragen.

Een zalige dood is beter dan een bitter leven en
de eecuwige rust beter dan eene ongeneesbare
ziekte. Waarom was mijne kwaal zonder genees-
middel? Omdat gij het, o Heer, alzoo gewild hebt >
dat uw aanbiddelijke naam gezegend zij |

Dierbare Echtgenoot, Kind en Bloedyerwanten,
hebt dank voor uwe goede zorgen. Gaarne had ik
nog enkele jaren in uw midden verbleven. God heeft
het anders beschikt : Zijn heilige wil geschiede
Tot wederziens hierboven.

Barmhartige Jezus, geef haar de
eeuwige rust. Joo d. afl.




