TER DUURBARE GEDACHTENIS

-l.

VAN

Lucas-Victor- Marcel DE BOCK

teergeliefd zoontje van

René en Angele DE BONTRIDDER

geboren te Nederbrakel, den 23 Maart 1932,
en aan de liefde van zijn Ouders ontrukt te

Gent, den 17 Juli 1939.

————

God gaf het ons,
God nam het ons,
Gods name zij geprezen ;
't Was wel bij ons
't Ging weg van ons,
't Was beter in den Hemel;
Daar blijft het ons,
Daar wacht het ons.
Daar zien wij 't eenmaal weder.
G. G.
Teergeliefde Ouders, ik weet hoe uw hart bloedt.
Gij hebt mij altijd zoo bemind | Onder uw zegen
leefde ik, ik sterf ermée. God zal u loonen. Intusschen
naar het voorbeeld der Moeder van Smarten, offert
uw kind moedig en gelaten op.

RIS ITAP!

Nederbrakel Druk. Wwe. O. Surdiacourt




