GELOOFD Z!J JEZUS-CHRISTUS! Amen,
44
BID VOOR DE ZIEL

van Mevrouw

Marie-Therése De Bosscher

Echitgenoote van Mijnheer

THEOPHIEL VAN CAUWENBERGE

geboren te Brussel, den 5 NDecember 1880 en
overleden te Nederbrakel, den 17 Augusti 1919.

Versterkt door de HH.Sakramenten der stervenden.

De mensch is gelijk eene bloem die uitschiet en

neervalt, gelijk eene schaduwe oie voorbij gaat.
(Job.)

Haar leven was kort maar verdienstelijk. Als
voorbeeldige echtgenoote was zij de steun en de
hulp van haren man enin haar huis leefde liefde en
geluk.Met moederlijke zorgvuldigheid besteedde zij
al hare zorzen aan de deugd en welzijn van hare
kinderen : zij wilde dat het christelijk geloof en het -
goed gedrag den weg van hun leven zouien ver-
lichten. Hare laatste woorden getuigen van hare
liefde en bezorgdheid tot hare kinderen. Minzaam
en behulpzaam voor haren evenmensch was zij met
iedereen bevriend en van iedereen geacht.

Zij heeft aan God en de menschen behaagd en
hare gedachtenis zal in zegen blijven.

Duurbare Echtgenoot, onze scheiding is pijnlijk,
ik laat u in ’t verdriet maar ik beveel u in de hulp
en troost van God en in den troost van het wel
volbrengen uwer plichten. Teerbeminde Kinderen,
God ontneemtu uwe duurbare en liefdevolle moeder
maar Hij slaat niet zonder zalven. Eert uwen vader
en blijft mij indachtig in uwe gebeden en denkt
altiid dat ik van God niets anders vroeg dan u zien
op ie gioeien en te leven in eer en deugd.

Mijn Jezus, bermhertigheid ! (300 a. afl.)
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