GEeroorp z1g JEzus-CHRISTUS! AMEN.

.l.
BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

JuLes DE BOSSCHERE

echtgenoot van Mevrouw
Clementine VAN WANZEELE
geboren te Huise, den 10 Juli 1884 en onverwachts

overleden te Gent, den 19 Maart 1948,
gezalfd met het H. Oliesel.

En nu Heer, doet met mij naar uw H. Wil, en gebled
dat mijn geest in vrede ontvangen worde. To 3,

Zie, ik ben hier, Gij bebt mij immers geroepen. :

am. .

Uw vader verlaat U. Hij verlaat deze wereld, waar hij
hard en zorgvol voor U werkte; niets ontzag om U al-
len gelukkig op de wereld te zien. Vergeet hem niet
in uwe gebeden.

e ieh U allen zeer lief gehad! Blijft onder elkander
verenigd, dient God getrouw, en leeft zo, dat ge
den dood nooit behoeft te vrezen, op welk ogenblik
hij U verrasse.

Vaarwel, mijn duurbare ECHTGENOTE, zorg gij
als moeder, dat uw invloed onze kinderen beware van
al wat bun nadelig is. Vraag die sterkte aan den Al-
machtigen God.

Vaartwel, mijn duurbare Kinderen; we zullen elkan-
der spoedig wederzien.

Vaartwel, broeders en zusters, bidt allen voor mij.

De Heer heeft gegeven; de Heer heeft ontnomen;
gelijk het de Heer behaagde zo is het geschied, de naam
des Heeren zij gezegend. Job I, 21.

H. Hart van Jezus, op U betrouw ik! 300d. afl.
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