Waakt en bidt ; want gij weet niet op welk uur
de-Heer zal komen. Matth. 24

BID VOOR + DE ZIEL
van Mevrouw
LYDIA DE BRAKELEER
echtgenoote van Mijnheer
KAREL-LODEWIJK LEROY

geboren te St-Martens-Lierde, den
14 October 1863 en aldaar godvruchtig overleden
den 11 November 1928

Versterkt door de HH. Sacramenten der stervenden
Zij was lid van het Broederschap der H. Barbara.

Zij was eene bewonderenswaardige moeder en
verdient in de gedachtenis der deugdzamen voort

te leven: zij verdroeg alles verduldig en kloekmoe-
dig, omdat zij hare hoop in God gesteld had.
2, Mach. 7-20

Heer Gij hebt mij van jongs af bewaard en be-
schermd, en de liefde voor de wereld van nij; weg-
genomen ; ontvang nu genadig mijne ziel. H. Ag.

Wie met Jesus wil heerschen, moet met Jesus het
kruis dragen. Alleen de dienaars van het kruis
vinden het leven der gelukzaligheid.  Nav. Chr.

Duurbare Echtgenoot, kinderen, klein-kinderen,
ik verlaat U om in den Hemel met God te gaan
leven, daar verwacht ik U allen; en gij mijne
Moeder welke ik ben voorgegaan, troost U, weldra
zal de tijd komen dat wij allen vereenigd het
eeuwig geluk zullen genieten. Vergeet mij niet in
uwe gebeden. ®

Zoet Hert van Jesus wees miijne liefde. 200 d. afl.
R. e P




