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ZALIGE GEDACHTENIS

van Mijnheer

HENRI DE BREMME

Weduwenaar van Mevrouw
ELEONORE BLATON
geboren te Ste Maria-Audenhove, den 15 Oogst 1851
en overleden te Geeraardsbergen den 29 Decem-
ber 1928, voorzien van de HH. Sakramenten.

Hoe zoet is het te sterven als men wel geleefd
heeft, want zulke dood is slechts de overgang tot
een beter leven, het einde van het lijden, de vol-
heid van de zegepraal.

Als ware rechtveerdige heeft hij geleefd, onbe-
rispetifk wandelende in de geboden des Heeren,
ook heeft hij met volle betrouwen den dood mogen
te- gemoet zien, want die den Heer vreest zal op
zijn stervensuur gezegend worden. Eccl. 1,13

Goede echtgenoot en goede vader, gedroeg- hij
zich met wijs beleid, leerde zijnen God vreezen, de
zonde vluchten, de wet Gods beminnen en €r naar
leven.

Beminde Kinderen en Kleinkinderen, dank voor
uwe genegenheid-en zorgen.

Gij weet hoezeer ik U beminde, blijft miji uwe
liefde door uwe gebeden betuigen.

Zoet Hert van Maria, wees mijne zaligheid.
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