Gelukkig die in God gelooven
Als zulke wonden ‘tharte slaan.
Het is de Vader ginder boven
Die 't zoo gewlid heeft en gedaan.
Hij geeft en neemt, Hij weet waarom. Hij is de Heer
’t Geloof erkent zijn Hand en buigt aanbiddend neer.
G. Gezelle.

Bid voor | de ziel

van

MATHILDE DE BREMME

weduwe van

ALFONS BAGUET

geboren te Opbrakel, den 4 Augustus 1865, en
godvruchtig overleden te Nederbrakel den 25 April 1942,
Versterkt door de troostmiddelen onzer Moeder de
H. Kerk.

Zij was lid van de Derde Orde van den H. Franciscus.

De gedachtenis dezer vrouw zal in zegening blijven
bij al degenen die haar gekend hebben. Zij was zoo
vriendeliik en minzaam jegens allen die haar naderden,
dat zij alle harten veroverde. Zij werd door iedereen zeer
geacht omdat een groote vreeze Gods haar bezielde en
niemand sprak van haar eenig kwaad,

De groote bezorgdheid van gansch haar leven was die
van een trouwe echtgenoote en van een voorbeeldige
moeder: de bekommernis voor haar huisgezin. Zij be-
trouwde hierin op God. Zij bad veel en leerde ook
baar kinderen bidden ; zij stichtte hen door haar deugd-
zaam leven...

Duurkare kinderen, ik was zco gelukkig midden u
allen... De dood scheidt ons onverwachts maar breekt
toch niet de banden der liefde, In het gebed, en vooral
in de H. Mis, zult gij weldoenden troost vinden en ik
overvloedige lafenis.— Volbardt in de vreeze des Hee-
ren en blijft elkander oprecht beminnen en helpen. Bloed-
verwanten en vrienden weest mijner indachtig in uwe

gebeden,
Jezus, Maria, Jozef! (7 j. aflaat )
De vier akten (12 j. aflaat.

Nederbrakel Druk, Wwe O, Surdiacourt




