O dood, o groot geheim! Zoo goed leert gij ons hoe
nietig wij zijn in deze wereld; neen niets is bestendig op
deze aarde : heden is de mensch en morgen komt hij niet
meer te voorschijn. “H. Alphonsus. >
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De dierbare afgestorvene wordt uit ons midden onver-
wachts weggerukt na een zorgzaam en werkzaam leven;
geen last viel haar ooit te zwaar, van den vroegen morgen
tot den laten avond was zij steeds onvermoeibaar aan haar
taak, tot groote voldoening harer meesters, die haar immer
hoogachtten om haar openhartigheid en trouwe dienstbaar-
heid. Doch de schoonste eeretitel die ze meedraagt naar
't ander leven is haar kinderlijke trouw aan haar goede
ouders die zij tot hun laatsten dag zoo liefderijk en vol
toewijding heeft bijgestaan. Ook zal voorzeker de Heer
haar het hemelsch loon niet onthouden, Hij die ons leerde :
« Eert vader en moeder, opdat gij lang moget leven en het
u wel moge gaan. » Deut. V 16.

Op U, o Heer, heb ik ten allen tijde mijn betrouwen
gesteld | De smartelijke kwaal die Gij mij hadt overgezon-
den heb ik maanden lang in stilte gedragen; en toen de
uiterste beproeving kwam, heb ik onder den zegen van
den priester, mij volkomen tot U gekeerd en edelmoedig
het offer gebracht van mijn lijden en mijn leven. « O Heer,
ontferm U mijner, want mijne ziel vertrouwt op U.., ».

Psalm 56.2.

Beminde broeder en zuster, geliefde nichten en neven,
die mij steeds met ware genegenheid hebt omringd, en die
mij deze laatste dagen zoo liefderijk hebt verzorgd in al
mijne ellende, ik dank u en ik zal bij den Heer yoor U
allen bidden. Laat mij steeds voortleven in uwe gedachte
en in uwe gebeden, met de vaste hoop dat wij eens hierbo-
ven in onvergankelijk geluk zullen vereenigd worden.

Zoet Hart van Maria, wees mijne zaligheid. 300 d. afl.
Drukk. Van Assche, Oudenaarde




