4

GEDENK IN VROOM GEBED
DE ZIEL VAN

Clara, Maria, Irma DE CLERCQ
Weduwe van Dr. Alfons DE WOLF

geboren te Parike, op 9 november 1872 en
godvruchtig in de Heer ontslapen te Brussel,
op 4 november 1956, gesterkt door de Sacra-
menten der stervenden.

Ik ben de Verrijzenis en het Leven,
zegt de Heer. Wie in Mij gelooft, zal
eeuwig leven.

Gedenk, Heer, dat Uw handen mij
hebben gemaakt, dat Gij gestorven zijt
om Uw schepselen te verlossen van de
eceuwige dood. Als een dag gaat dit
aardse leven voorbij. Maar ik geloof,
Heer, dat Gij, mijn Verlosser, leeft en
dat ik verrijzen zal op de laatste dag.

Heer, geef haar de eeuwige rust. Uw
Licht verschijne haar. Dat zij ruste in
Uw vrede. Amen.




