Een goede dood is deze die het leven niet weg-
neemt maar in een beter verandert. H. Ambr.

BID VOOR < DE ZIEL

van Mevrouw

CLEMENCE DE CLERCQ

geboren te St. Maria-Lierde, de 20 Januari 1863 en
er godvruchtig overleden de 5 September 1949,
versterkt door de H.H.Sacramenten der stervenden.

Wij zijn reizigers op deze aarde ; onze
dagen vliegen voorbij als een schaduw en
hier is geen vast verblijf.

Zij was eenvoudig en godvrezend en zocht
haar geluk in 't kwijten harer christelijke
plichten ; zij zag haar dood naderen zacht
en kalm, omdat zij bereid was voor Gods
oordeel te verschijnen.

God mengt het geluk dezer aarde met bit-
terheden omdat wij een ander zouden zoe-
ken, wier zoetheid niet bedrieglijk is.

Aug.

De dood der rechtvaardigen is het einde
van hun arbeid, de beloning van hun be-
proevingen en de kroon na hun strijd.

; H. Bonav.

Duurbare zoon en familieleden, hebt dank
voor uwe tedere zorgen en genegenheid.
Toont mij voort uwe liefde met voor mij te
bidden.

Barmhartige Jezus, geef haar de eeuwige rust.

300d. afl.

De familie dankt voor de blijken van genegenheid.

Uitgeverij Dammekens, Hemelveerdegem.




