De hoop, de vreugde van ons huis,

’t Lief Kindje : onz’ kroon en liefdeschat.
Al wat ons harte dierbaarst had,

Rust zielloos daar nu, onder 't kruis.

ZOET AANDENKEN
AAN ONS LIEF ENGELTJE
Diane - Martha - Romanie

DE CLERCQ@

dochtertje van Mijnheer & Mevr. Hector De Clercq-Loore

geboren te Leupegem, den 12 Juni 1939 ;
na een korfstondig lijden overleden den 16 Juni 1943,

In ons huisje stond fe geuren
Lieve Dian fijn en feér,

Met haar reine en frissche kleuren
En wij minden het zoo zeer !

Maar een Engel kwam gevlogen

En hij plukte ons bloemken af ;
En onz’ nat bekreten oogen

Zagen enkel nog.... een graf!

En van verre riep ons de Engel,
Wiil hij was in volle vaart :
« 'k Plukte Dian van haar stengel,
Want ze was te schoon voor de aard’ ! »

’t Kindje zei : « Hier, lieve Moeder
Vlecht ik kransjes nu

Evenals hier de Eng’len dragen
Eén voor Vader... én voor U !

Engelken lief, bid voor uwe beproefde Ouders.

Rruk. Vande Velde, Leuaegem.




