Waartoe baat het leven, indien het geen voorbe-
reiding is tot een goeden dood. H. Alf.
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BID VOOR DE ZIEL

van Mevrouw

MARIA-CELINA DE CLERCQ

Echtgenoote van Mijnheer 5
René Van Den Dooren,

geboren te Hemelveerdegem deﬁ 9 Maart 1875 en er -
godvruchtig overleden den’ 22 Januari 1945, voor-
zien van de H.H. Sacrameriten der stervenden,

Zij was een moeder, in den vollen, liefderijken
zin van dit woord. Zooveel jaren heeft zij den last
moeten torschen van haar huishouden en nooit
heeft zij gefaald aan den moed of aan den plicht. Zij
wist, en was er diep van overtuigd, dat het leven
niet zonder doornen is, en zij deed er zooveel mo-
gelijk weg van de levensbaan harer kinderen, - die
zij zoo gaarne zag, als deun appel harer oogen...
God loone haar daarvoor ! Maar van hier boven
waakt zij nog.

O Maria, mijn goede Moeder, ik vertrouw U mijn
ziel toe. Gij zult haar redden. H. Alfons.

Beminde echtgenoot, lieve kinderen, goede broe-
der, ik heb altijd gehoopt nog lang met u te blij-
ven. God echter heeft er anders over beschikt. Zijn
H. Naam zij geprezen. Bemint mij voort in uw ge-
beden, gelijk ik ook u nooit zal vergeten voor Gods
troon.

Barmbhartige Jezus, geef haar de eeuwige rust.
7i.en7 guad.
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