God heeft ze ons gegeven, Hij nam ze ons
weder, Zijn Heilige Naam zij gezegend.
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geboren te’ Opbrakel, den 26 September 1920
en godvruchtig overleden te Audenaarde,
den 30 Augusti 1929.

——Or——

Hare ziel behaagde aan God, daarom heeft Hij
. zich gehaast haar te trekken uit de bedorvenheid

dezer wereld. Sap. IV. 6.
In den bloei mijner dagen moet ik vertrekken, en

aan den boord des grafs, leg ik het overige mijner

jaren neder. Isaias.

O God wat is het leven toch!

Wat is cns kort verblijf op aarde
Een ballingschap, een tranendal,
Een klein genot van weinig waarde.

Vaarwel, Vaarwel dan, aardsche stof,
Waaraan zoovele herten kleven;

Ik ga in 't uitverkoren rijk,

Rond Godes troon, bij d’Englen leven.

Beminde Ouders, weent dan niet;
Eu Broeders, Zuster, stilt uw’ tranen
Gij allen, die mij duurbaar zijt,
’k Zal U den weg des Hemels banen.
Mijn Jezus, Bermhertigheid. (300 d. afl.)
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