Ik ben de verrijzenis en het leven; wie in Mij gelooft,
ook al is hij gestorven, zal eeuwig leven. Js 1125

+ TOT ZALIG AANDENKEN +

van Mevrouw

MARIA -IRMA DE CNYF

echtgenoote van Mijnheer

CAMIEL DK STIEIRCIKIE

Geboren te St-Maria-Lierde, den 12 Augustus 1880,
en er godvruchtig overleden den 25 Maart 1944,
gesterkt door al de Troostmiddelen O. M. de H. Kerk.
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De rechtvaardigheid, de stille eenvoud, de vrees des
Heeren, waren de kostelijke elgenschappen dezer
chrlsteluke vrouw en moeder. Job. 1-1

Moge de Heer de liefde en genegenheid vergelden
welke zij aan eenieder uit haar midden zoo edelmoe-
dig bewees. Ruth II

Mana bezat de opvoeding die een christelijk leven
eigen is, de hoogste wijsheid ; lijden uit liefde en uit
lijden beminnen. Lijden uit liefde tot God en Christus;
uit eigen lijden, liefde leeren en liefde laten ontsprm-
gen voor anderen. Het leed zet edele harten uit, doet
lage harten verschrompelen. Onchristelijk lijden raskt
zelfzuchtigen liefdeloos, versmoort zelfs het natuurlijk
medelijden. Christelijk lx)den maakt mededoogenden
liefderijk.

Op het Feest van Onze Lieve Vrouw Boodschap riep
God haar tot Hem ; wij bidden U, Moeder van Barm-
hartigheid moget Gu onze vurige gebeden voor deze
afgestorvene uw Zoon en onzen verlosser voor hare
spoedige uitboeting opdragen. Geliefde Echtgenoot ik
dank U voor uw llefde en zorgen binst mijn lijden.
Ik wacht U bij den Heer. Beminde Zuster, Familie-
leden, vergeet mij niet. Ik bid de Heer voor

Zoet Hart van Maria, wees mijn zaligheid. (300 d.a.) ‘
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Uitgever — Valere Lafort, St-Maria-Lierde.




