TROOSTENDE GEDACHTENIS
aan
ANITA DECOCK

teerbemind dochtertje van
Georges en Elza Mincke

geboeren te Opbrakel de 16 Augustus 1956 en
ten Hemel gevaren te Everbeek Ste Maria de
24 September 1956.

O zieltje, pas gekomen
terstond weer afgenomen,
Gods Engelen wellekom,

blijf, blijf den Hemel binnen,
God kennen, God beminnen.

Verlost van ramp en lijden,
blijf eeuwig u verblijden
en word nooit biddensmoe,
tot ook wij, vrij geleden,
geworsteld en gestreden,
bij U eens komen toe.

Dan zal ons hart genezen,
dan zal er blijdschap wezen,
o zieltje, vcor ons twee’n;
daar zal U, kind, herwonnen,
ons niemand roven kunnen,
noch van uw Ouders schee’n.

Dr. Vw A, Modde, Everbeek.




