Kostelijk is de dood der rechtvaardlgen in de
oogen des Heeren. 115

Ter zaliger Gedachtenis
van Mijnheer

JAN-BAPTIST DE COUVREUR

Gemeenteraadslid
der gemeente Nederbrakel sedert i Januari 1894,
Schepene
dezer gemeente sedert 2 Januari 1912,
geboren te Nederbrakel,
den 26 April 1852 en aldaar zeer godvruchtig in den
Heer ontstapen, den 28 Januari 1921,
Voorzien van ai de rechten onzer Moeder de Heilige Kerk.
—
—

De kranke zal God aanroepzn en Deze zal hem
genadig wezen en huu Ziju aanschijn in jubel-
vreugde laten aanschouwen. Job. 34

Onze roem is deze; de getuigenis van ons gewe-
ten, dat wij in de wereld, in eenvoudigheid des
harten en in opr echtlghexd Gods gewandeld
hebben. ad Cor. 1. 17

Gelukkig de mensch die geduldig de beproeving
doorstaat, want na de beproeving zal God hem de
kroou scihienken die Hij belooft heeft aan degenen
die Hem beminnen. Jac.

Maria is de deurdes Hemels; geiukkig en voor-
zichtig dezen die in haar hun betrouwen stellen.

Iph.

Beminde Bloedverwanten en Vrienden, vaartwel
en weest bedankt voor uwe liefde, verkleefdheid
en teedere zorgen gedurende mijne krankheid.
Bewaart mijn gedachtenis in uw geheugen, vergeet
mij niet in uwe gebeden, weldra zullen wij bij God
malkander wederzien.

Mijn Jesus barmhartigheid. (100 d. afl.

Zachtmoedig Hert van Maria, wees mijn Heil.

(300 dagenaflaat.)
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