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GODVRUCHTIG AANDENKEN
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Madeleine Decouvreut

geboren te Everbeke, den 3 Februari 1893
en aldaar godvrucbtig overleden
den 14 Oktober 1910,
Versterkt door de HH. Sakramenten

———
Het was een Engel, schuld’loos rein,
Door God aan de aard’ gegeven.
Ach, de ouders wisten niet. hoe klein
Hun dochter liet zou leven !
En allen hadden haar innig lief,
En wilden haar hier behouden,
Wij hoopten datzij t’ volst geluk
Der aard’ haar schenken zouden!
O moeder, vader, broeder, zustermin !
God kwam u zeer beproeven
Uw dochter hoort den Hemel toe
En mocht hier niet vertoeven.
Uw kind en zuster ging u ten Hemel voor
Om daar U te verbeiden ; i
En t’ heil, dat gij haar geven woudt,
Zal ze ginds voor U bereiden.

Gij vader, moeder, broeders, zusters, bloed-
verwanten en vrienden. houdt op van wee-
nen,leest liever een krachtig gebed voor mij
en vaartwel tot in der eewigheid.

Genadige Jesus, schenk haar de eeuwige rust.
7 jar, en quadr. afl.
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