Weest bereid, want op een onvoorzien uur zal
de Zoon des menschen komen. Luc XII 40
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BID VOOR DE ZIEL

van

JAN-BAPTIST DE CREMER

geboren te Geeraadsbergen den 10 Januari 1835
en overleden te St-Maria-Lierde
den 23 Februari Ig'3
vocrzien van HH. Sakramenten der stervenden.

Eene goede dood is beter dan #en ellendig
leven, en de eeuwige rist-bel&@ dan eene bijblij-
vende kwelling. Want die wel eid heeft kan
niet kwalijk sterven ; zoo het 118, 200 zal
ook gemeenlijk de dood wezen:yBecl X XX H, Aug

Hij was een man, eenvoudiggan handelwijzes
rcndborstig van karakter die het gebed beminde
en den Heer vreesde. J

Tk heb mijne handen tot u uitgestoken ; mijne
ziel heeft verzucht gelijk eene aarde zonder water
Gij zult mijne ziel van de foltering bevrijden
omdat ik uwen-dienaar ben geweest.

Mijne jeugd en mijn leven, mijn lijden en strij-
den. alles 1s nu yolbracht, en ik sta bedelend
aan de deur des hemels,

Vaartwel lieve zusters en schoonbroeders. Heb
dank voor de goede zorgen die gij steeds voor
mij had. Bid voor mij en eens dan vinden wij
elkanderen weder in den hemel,

Akten van Geloof Hoop & Liefde 7 j 7m.40dafl.
Zoet Hert van Maria wees mijn zaligheid !
(300 d. atl. yoor ieder)

Zoet Hart van Jezus, maak dat ik U altijd meer
en meer beminne, {300 d. atlaat)’

Druk. Fritz Van Damme, Maria-Lierde,




