TOT TROOSTEND AANDENKEN

aan

Rita DE CREMER

teergeliefd dochtertje van
Emiel en Eugenie MISEREZ
geboren te Geraardsbergen de 12 Maart 1954 en er
ten hemel getogen de 19 Februari 1956.

Vader, Moeder, blij tevreden

Bij uw kindren daar beneden ;
Moest ge zien hoe schoon 't hier is,
Het genas uw droefenis.

Uit de hemel zal ik waken
Dat geen verder leed U rake,
Dat het felste van dees pijn
Weldra mag genezen zijn.

'k Zorg voor U dat al te gader
Gij ook lande bij de Vader
Van de schone hemelwoon
Waar ik met de Eng’len troon.

Uitg. C. Miserez, koster, Dries, Deftinge




