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Tot dierbare en zalige gedachtenis

van Mevrouw

Maria-Leontine De Croo
echtgenoote van Mijnheer
REMI ROOS

Zij werd geboren te Godveerdegem den 24 Oogst 1880
en overleed godvruchtig te Opbrakel,
den 27 October 1930
getroost en versterkt door de genademiddelen onzer
Moeder de H, Kerk.
Lid van de 3de orde van den H, Franciscus en van
den wekelijkschen kruisweg. .

Waarom was mijne ziekte hopeloos gebleven ?
Waarom alle zorgen en pogingen vruchteloos ? Om-
dat Gij, o Heer gehandeld hebt volgens uwen heili-
gen Wil. uw wil geschiede op aarde als in den Hemel

Voor uwe geloovigen, o Heer wordt het leven
slechts veranderd, niet ontnomen Praef. d. overl.

Beminde echtgenoot, duurbare kinderen, ik verlaat
u hier op aarde... Weent echter niet gelijk deze die
geen geloof noch hoop hebben ; weldra, want het leven
is kort, zullen wij elkander wederzien. Hebt dank
voor uwe liefderijke zorgen, waarmede gij mij dagen
nacht hebt bijgestaan.

Blijft mij indachtig in uwe gebeden, vooral wanneer
gij tot de H, tafel nadert GEBED. O God. wien het
eigen is méedoogend te zijn ente sparen, wij bidden
U voor de ziel uwer dienares.., gebied dat uwe heilige
Engelen haar opnemen en to¢ het hemelsch Vaderland
geleiden, opdat zij die in U geloofd en op U kte-
trouwd heeft.... de eeuwige vreugde bezitte, Door
Christus onzen Heer, Amen. De 4 Akten,




