GELCOFD ZIJ JEZUS-KRISTUS! Amen.

.l.

Bid voor de ziel

van Mevrouw

VICTORINE DE CROON

weduwe van Mijnheer

EMIEL BETTESONNE

geboren te Dampremy den 19 Augustus 1884,
en godvruchtig overleden te Nederbrakel den
28 December 1937, gezalfd met de H. Olie.
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Omdat gij aangenaam waart aan God, was het
noodig dat gij beproefd werdt. (Tob 12-12)

De Heer, die alles schikt voor het welziin der
menschen, heeft haar geen pijnen noch kwellingen
gespaard : pijnen naar bet lichaam voortkomend uit
hare langdurije en ongencesbare ziekte; kwellingen
vooral naar de ziel — zooals alleen een moeder die
voelen kan — bij de gedachte aan hare kinderen en
terwille van hare verlatenheid. Doch als een wijze
vrouw heeft zij, den Heer met geduld afgewacht tot
dat Hij de offerande van haar leven heeft aanvaard.

Heer, al wie U dient, is zeker dat, indien hij
teproefd is geworden in zijn leven, hij zal gekroond
worden in den hemel; indien hij in verdrukking is
geweest, zal hij verlost worden; is hij gestraft ge-
worden, hij zal barmhartigheid verwerven, want Gij
verheugt U niet in onze verdrukkingen; maar na
het onweder geeft Gij stilte, na tranen en zuchten,
overlaadt Gij ons met vreugde, (Tob 3, 21-22)

Barmhartige Jezus, geef haar de eeuwige rust !
Akten van Geloof, Hocpen liefde. (7j.&7q)
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