Geloofd zij Jezus-Christus! Amen. (200 dag. afl.)
BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

CAMIEL DE CUBBER

weduwnaar van Mevrouw

MARIA-PRUDENTIA D’HAEYER

echtgenoot van Mevrouw

MELANIE BEERENS

geboren te Nederbrakel, den 5 Juni 1863 en aldaar
overleden den 18 Augusti 1915.

Versterkt door de HH.Sacramenten der stervenden.

Gelukkig zij die vlekkeloos van gedrag zijn, die
wandelen  in de wet des Heeren ! Gelukkig zij die
de geboden Gods nauwkeurig trachten te kennen
en van ganscher harte zoeken te onderhouden ! Zij
zullen in der eeuwigheid niet beschaamd worden
en den naam desAllerhoogsten steeds gebenedijden.

Ps. 118.

Zijn waar geloof heeft hem gesterkt en gesteund
in de droeve dagen zijner ziekte. Hoe meer zijne
kwaal toenam, hoe grooter zijn geduld wierd en
ziju betrouwen op God, die schenkt na lijden
verblijden.

Teergeliefde Echtgenoote, Kinderen en Bloed-
verwanten bedroeft u niet te zeer om mij, ik verlaat
eene aarde vol ellenden en smarten voor Gods
eeuwigen vrede. Blijft elkander genegen, leeft
deugdzaam en bidt opdat wij eens allen hierboven
vereenigd wezen.

Zoet Hart van Maria, wees mijne zaligheid.

(300 dag. afl.)
R. I. P.
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