O dood, o groot geheim der dood, hoewel toont
gij ons wat wij hier op aarde zijn!
H. Alf. Lig.
d
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geboren te Opbrakel, den 15 Juni 1859 en aldaar
schielijk overleden den 27 October 1927.

Lid van de Confrerie van het H. Hert,
———0C———

Des morgens zult gij zeggen: Wie geve mij den
avond ? en des avonds: Wie geve mij den morgen?
Dent. XXVIIIL. 67.

Roem niet op den dag van morgen, want gij
weet niet, wat de dag van morgen baren zal.
B. der Spr. XXVII.

Gelukkig die de eeuwigheid gedurig voor oogen
heeft en zich alle dagen bereid maakt om te sterven.
Want ik zal komen, zegt de Heer als een dief, en
gij zult niet weten op wat uur ik komen zal.
Daarom: o mensch, wees steeds bereid tot’t varen
naar de eeuwigheid.

Dierbare Echtgenoot, geliefde Kinderen, bemint
elkander met eene broederlijke liefde. Komt mij
ter hulp door uwe gebeden bij God.

Bermbertige Jezus, geef haar de eeuwige rust.

(7 jar. en 7 quadr.)

Akten van Geloof, Hoop en Liefde.

(7 jar. en 7 quadr.)
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Nederbrakel, Drukk. O. Surdiacourt-Blommaert.




