Wat ziin mij de bloemen van_schoonheid en jeugd
De Hemel hierboven, aldaar is mijn vreugd

Daar word ik door d’Englen met rozen getooid,
En deze verslensen, ontbladeren nooit !

BID VOOR + DE ZIEL

van Mejuffer

Maria-Celine DE CUBBER

dochter van wijlen Mijnheer en Mevrouw
Isidoor en Celeste MENSCHAERT

geboren te Hemelveerdegem, den 30 April 1926, en
godvruchtig overleden te St. Martens-Lierde, den
27 Juli 1946, gesterkt door de laatste H.H. Sacra-
menten.

Lid van den E.K.,van de Congregatievan O.L.Vr.,
van de Derde Orde en van den Bond van ’t H. Hart.

Als een teedere bloem ontlook zij op ’s werelds
dorre grond en bloeide hemelschoon. God zag hoe
lief zij praalde, zij was te schoon voor d’aarde en
zie, die lieve bloem werd in ’s Hemels hof verplant.

Engel van godsvrucht en zuiverheid werd zij
door Maria, hare Moeder, aan Jezus, den goddelij-
ken Bruidegom, aangeboden.

Heer, ik heb langdurige en groote pijnen geleden
in mijn lichaam, maar ik heb ze met vreugde des
harten verdragen uit liefde tot U.

Duurbare broeders en zusters, allerliefste tanten,
die mij zoo moederlijk verzorgd hebt, smartelijk
valt u mijn afscheiden en bittere tranen doet het u
storten : doch onderwerp u aan Gods wil, gelijk
het Hem behaagde zoo is het geschied ; en ben ik
niet meer met u op aarde, ik leef voor u in den
Hemel met het koor der Maagden, bij Hem dien ik
geheel mijn leven uit ganscher harte heb bemind.

Zoet Hart van Maria, wees mijn zaligheid.

300 dag. afl.

: Uitg. Dammekens, Hemelveerdegem.
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