GELOOFD ZIJ JESUS-CHRISTUS. Amen.
BID VOOR * DE ZIEL

van Mevrouw

MELANIE DE CUBBER

weduwe in eerste huwelijk van Mijnheer
CHARLES-LOUIS VAN DAELE
en in tweede huwelijk van Mijnheer
HENRICUS VAN WIJMEERSCH

geboren te Opbrakel den 6 Juni 1846 en
godvruchtig overleden te Nederbrakel den 17 Mei 1932

Versterkt door de ‘H. H. Sacramenten

Zij waslid van de derde Orde, vandenH. Franciscus
van Assisié, vanden wekelijkschen kruisweg en
van andere godvruchtige genootschappen.

—_— '

De betreurde afgestorvene was rechtschapen en ge-
dienstig voor eenieder. Van hare kinderjaren heeft zij
den weg van vrede en rechtvaardigheid bewandeld; zij

| was eenvoudig, godvreezend en standvastig in haar ge-
loof. Hare kinderen heeft zij opgevoed in eer en deugd :
zij zijn hare vreugde geweest binst haar leven, haar
steun en haar geluk op het sterfbed en nu zullen zij
haar trocst wezen voor de eeuwigheid. In waarheid mag

' van haar gezegd worden, dat zij haar brood niet inle-

* digheid hezft gaéten, tot de haren van haar hocfd waren
vergrijsd en zij' de vermoeide handen op haar sterfbed
heeft samen gevouwen.

Duurbare Kinderen hebt dank voor uwe trouwe ge-
negenheid en zorgen ; wat gaven zij mij troost in mijiien
ouden dag. De Heer geve u honderdvoudig terug. Be-
waart in uw hart de gedachtenis uwer moeder en bidt
vurig voor de rust mijner ziel. Gij mijne medezusters
der derde orde, smeekt Goddat Hij mij genadig weze
in het oordeel.

Mijn Jesus Barmbartigheid (300d. afl.)

Nederbrakel Druk. Wed. O. Surdiacourt,




