GELOOFD ZI] JEZUS-CHRISTUS! AMEN.

+
BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

SEVERIEN DE GEETER

echtgenoot van Mevrouw

STEPHANIE OTTE

geboren te Nederbrakel, den 15 October 1860
en er godvruchtig overleden, den 20 April 1939.

Versterkt door de H H. Sakramenten der stervenden.
Lid van het Xaverianengenootschap.

Zalig is de mensch die altijd het uur van zijnen
dood voor oogen heeft, en zich elken dag bereid voelt
om te sterven. Wanneer het morgen is, denkt dan dat
gij niet zeker zijt tot den avond nog te leven, Wees
daarom altijd bereid. (Nav. Chr.)

Gelukkig en wijs is de mensch die leeft gelijk hij
wenscht gevonden te worden in den dood, (Nav. Chr.)

De wereld is een ballingschap, het léven een door-
tocht, de hemel ons Vaderland. De mensch is als een
bloem die spoedig verslenst en verdort; hij is ver-
dwenen als een schaduw.., Aan het leven van den
mensch zijn door God palen gesteld die niemand kan
voorbijgaan.

Ik heb den weg uwer geboden bewandeid, o Heer,
en van het pad der ongerechtigheid hield ik mij terug
om uw geboden te onderhouden. )

Ik heb mij nooit bij de boozen aangesloten, daar-
om mijn God vertrouw ik ten volle op uwe barm-
hartigheid.

Duurbare echtgenoote en kinderen, hebt dank voor
uw trouwe en liefdevolle zorgen gedurende mijn
leven ; dat God er U om beloone! Vergeet mij niet
in uwe gebeden.

En gij vooral mijn neef, Priester des Allerhoogsten,
wees mij indachtig aan het Altaar des Heeren.

Akten van Geloof, Hoop en Liefde. (7 j. en 7 q.)
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