O dood, ik weet niet waarom ik u vreezen zou, daar
gij voor mij de deur des levens wezen moet.

H. Theresia.
De eeuwige rust is beter dan eene aanhoudende
ziekte. Eecl. 30, L.

-i.
BID VOOR DE ZIEL

van Mejuffer

JULIE DE GEYTER

Lid der Broederschappen van het H. Hart van Jezus
en den H. Rozenkrans.
Geboren te St. Denys-Boekel, den 26 Februari 1876
en aldaar godvruchtig overleden,
den 30 December 1940,
gesterkt door de HH. Sacramenten der stervenden.

Zij was stichtend van gedrag, werkzaam en zorg-
vuldig, minzaam in hare handelwijze en van jongs af in
de deugd geoefend. ledereen achtte haar om hare god-
vreezendheid en niemand was er, die een woord in
haar nadeel sprak. Judith. Eccl.

De dood, ware weergalm van haar leven, was kost-
baar in de oogen des Heeren.. met eene stichtende
verduldigheid verdroeg zij de kwellingen harer ziekte
en ontsliep zachtjes in den Heer met eene volkomene
onderwerping aan zijn goddelijken Wil en met een
kinderlijk betrouwen op Maria.

Beminde Broeder, Zuster en Bloedverwanten, vaart-
wel | Het valt mij hard u te moeten verlaten, doch het
is Gods Wil. Troost u en betrouwt uop zijne almogend-
heid en goedheid, welhaast zullen wij elkdnder weder-
zien in den schoonen Hemel. Hebt dank voor uwe
teedere zorgen, waardoor gij de lasten mijner langdu-
rige ziekte verzacht hebt, in den Hemel zal ik in ruiling
voor u allen den mildsten zegen afsmeeken... Vergeet
de gosde diensten niet die ik u bewezen heb.... leeft in
de vrees des Heeren en bemint elkander, intusschen

-beveel ik mijne ziel in uwe gebeden.

Bermhertige Jezus, geef hare ziel de eeuwige rust.

(7 j. & 7 quadr. afl.)

Zoet Hert vanMaria wees mijn zaligheid. 300 d. af.

R. L B

Uitg. Cesar De Vos, koster, St. Denys-Boekel.




