GELOOFD ZI] JEZUS-KRISTUS! Amen.

" Bid voor 1 de ziel

van Mevrouw

CLEMENCE DE GROOTE

. echtgenoote van Mijnheer

DOMINICUS VAN DE WALLE
geboren te Opbrakel, den 3 September 1857, en,
tengevolge van een ongeluk, overleden te Opbrakel,
den 24 September 1934, voorzien van de H. H. Sakra-

menten der stervenden. '

Zij, was lid van de Confrerie van het H. Hart, van de
Derde Orde, van de Voortplanting des geloofs en van
den wekelijkschen Kruisweg.

De vreugde van ons hart is verdwenen, onze voldoe-
ning is in bitterheid veranderd, ons huiselijk geluk ge-
stoord, een zwaar leed is ons overgekomen; doch, gela-
ten in zijn H. Wil, onderwerpen wij ons in alle ootmce-
digheid aan 's Heeren besluiten.

De duurbare overledene was een voorbeeld van deugd
en van godvruchtig leven voor allen die haar kenden.
Hare ziel had medelijiden met de noodlijdenden en de
zieken. Haar laatste daad was een werk van barmhar-
tigheid : op terugkomst van een ziekenbezoek vond zij
de oorzaak van haar tragischen dood. De Heer, die vol-
gens zijn eigen woord, honderdvoudig zal vergelden de-
ze die de werken van barmhartigheid zullen beoefend
hebben, zal ook aan haar groote vergelding hebben ge-
daan. Ongetwijfeld zal zij van Hem deze zoete woorden
hebben mogen hooren : “Kom, gezegende mijns Vaders,
kom binnen in het rijk dat u van alle eeuwigheid werd
voorbereid.,,

Duurbare echtgenoot, geliefde kinderen en kleinkin-
deren, hoe onverwacht ook onze scheiding is, weest niet
ontroostbaar want weinig toch had ik nog van het leven
te verwachten. Nt ben ik reeds daar waar gij nogkomen
moet. Leeft daarom kristelijk en blijven wij altijd ver-
eenigd door gebed.

Akten van Geloof, Hoop en Liefde. 7 j.en 7 q.

Nederbrakel Druk. Wed. O. Surdiacourt.




